
AutiSoos
Stadshagen

Op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.

2 oktober Verhalenmiddag 

Als je het leuk vindt mag je een kort verhaal meenemen. Dat mag je zelf voorlezen, of laten 
voorlezen door een van ons, bijvoorbeeld Wouter of Jacqueline. Als het mogelijk is mag je alvast 
doorgeven of je een verhaal mee neemt, maar je mag ook op de dag zelf laten weten of je een 
verhaal hebt. Het mag een eigen verhaal zijn, of uit een tijdschrift, boek, van een website. Het is leuk 
als je ook kunt uitleggen wat maakt dat dit verhaal voor jou zo bijzonder is, en waarom je het 
vandaag met ons deelt. 

6 november Gedachten op papier 

Samen met Wouter leren we droedelen (in het Engels: to doodle) met woorden. Dit is een vorm van 
schetsen/tekenen zonder of met duidelijk doel. Het zijn krabbels gemaakt vanuit het onderbewuste. 
Vaak zijn het eenvoudige tekeningen, soms groeien ze uit tot uitgebreide patronen.

4 december Bingo 

Lekker retro, we doen vanmiddag bingo. Wij leggen de bingokaarten en stiften neer, en kleine 
prijsjes. Komen jullie langs? De koffie, thee en ranja staan klaar! 

De soos is voor en door mensen met autisme.

De AutiSoos is elke eerste donderdagmiddag van de maand: 
- Inloop vanaf 14.00 uur. 
- We starten met de soos om 14.30 uur en eindigen om 16.00 uur.

De entree is 2.50 euro, inclusief onbeperkt koffie, thee en ranja.

Adres: Werkerlaan 1, 8043 LT in Zwolle

Heb je belangstelling om om langs te komen, maak dan een afspraak 
ter kennismaking met de organisatie (Evert en Jacqueline). 
 
Aanmelden voor de donderdagmiddag kan via: 
06 51 31 81 95 of kalsbeek.j@hotmail.com 
 
Voor meer informatie zie: 

www.autisoos.nl
facebook.com/autisoos.nl


